‘Toanielstik bliuwt lang hingjen..."t wie eins gjin toanielstik...it wie echt’.

‘Petje af! Mooie voorstelling...jullie deden het maar weer!

‘Herkenbaar. Ontroerend. Confronterend’.

Top- toneelavond!

Gehuild op weg naar huis. Bijzonder aangrijpend en zo waar.

We reden naar huis en hebben van alles over het stuk besproken. Wat het meest ontroerde
was de ‘onderstroom’ in het spel. We herkenden onze vader ‘zonder vooruitzichten aan de
tafel zittend’. En de moeder die steeds maar opstaat uit de narigheid. Dat mensen dat

kunnen laten zien is knap. Dank jullie wel!

Persoanlik hald ik net fan Dutske ferskes, mar yn dizze foarstelling fyn ik se der perfekt by
passen.

Mooie voorstelling, goed gespeeld en heel herkenbaar. De muziek paste er ook goed bij. 1k
ben blij dat ik het stuk gezien heb.

Us mem hie triennen yn’e eagen. ‘It begruttet my sa foar dy minsken.’

Myn broer is daliks nei his gien, wie sa emosjoneel troch de foarstelling, ik bin der ek noch
Gndersteboppe fan.

Wat moai dat wy op it Iéste momint de kans noch krigen om dit stik te sjen. Yndrukwekkend,
wy wienen der stil fan. It foel my op dat it Gnderwerp yn de kroech noch in hiel ferfolch
krige....



